Reisverslag 24 daagse groepsrondreis Ethiopié — vertrekdatum 04/01/2019
(Wim Hogewoning)

Dag-1 Amsterdam-Brussel-Addis Abeba

Vandaag begon onze vakantie naar Ethiopié waarvan verschillende mensen hadden gezegd
dat het anders zou worden dan alle andere reizen. We vlogen met een Dreamliner van
Ethiopian Airlines, echter we vertrokken vanaf Brussel. Dus zijn we op tijd van huis gegaan,
en per trein naar Brussel gereisd. Inchecken, controles etc. verliepen redelijk viot. Om 21.45
u konden we aan boord en om 23.00 u vertrok onze vlucht van zes uur en veertig minuten
naar Addis Abeba.

Dag-2 Addis Abeba

Om 07.50 u lokale tijd kwamen we aan op Addis Abeba. Eerst moest er een tijd in de rij
gestaan worden voor de tamelijk chaotische afgifte van het visum (kosten USD 50 of EUR 50
p.p.). Vervolgens bleek van één iemand de koffer zoek. Gelukkig kwam deze na lang zoeken
tevoorschijn. Daarna konden we met de bus naar ons hotel waar we rond 11.15 u de sleutels
van de kamers kregen. Na een korte opfrispauze hield Geert-Jan onze reisbegeleider zijn
introductie verhaal, daarna vertrokken we naar restaurant Lucy dicht bij het Nationaal
Museum. Sommigen waagden zich al aan lokale specialiteiten maar dat was veelal of te veel
of erg gekruid (maaltijden zijn niet duur in Ethiopié), de koffie is wel prima. Na de lunch een
kort bezoek aan het Nationaal Museum gebracht. Daarna kwamen we na een klein stukje
rijden bij de markt die we uitgebreid bezocht hebben en wat heel fascinerend was. s’Avonds
erg moe dus op tijd naar bed.

Dag-3 Addis Abeba — Arba Minch

Om zes uur ontbijt, zeven uur vertrek. Vandaag een lange reisdag, waarbij de groep werd
verdeeld over 5 Land Cruisers (i.v.m. de onverharde wegen de komende dagen). Een mooi
moment om nog even terug te blikken op de indrukken van onze eerste dag in Addis Abeba.
Het is een stad met 2 gezichten. Als je vanaf het vliegveld de stad binnenrijdt wordt je
omgeven door veel hoogbouw en grote bouwprojecten (van Chinese ontwikkelings-
maatschappijen). Dit staat in schril contrast met de middag, als je de markt bezoekt; dat
heeft namelijk alles van een verblijf in een ontwikkelingsland. Verder behoorde bijvoorbeeld
ons Hotel Ghion tot de goede categorie in Ethiopié. Het is mooi gelegen, maar soms
functioneren bijv. niet alle lichtpunten op de kamer en heb je alleen koud water. Als je je
daar van te voren een beetje op instelt valt het allemaal wel mee. Dan nu de reis van
vandaag naar Arba Minch een totale afstand van 505 km. Onderweg ga je door een licht
glooiend landschap en door verschillende kleine plaatsjes. De weg was goed met af en toe
wat gaten, en regelmatig koeien, ezels of geiten op de weg. In de morgen hebben we een
archeologische site bezocht Melka Kunture, daarna nog een koffiestop en een goed
lunchadres. Na de lunch nog gestopt bij een kleine waterval bij Lake Chamo en tot slot nog



bij een kerstprocessie in Arba Minch (in Ethiopié was het kerstavond). Rond 19.00 u kwamen
we aan bij ons hotel Emerald, goed hotel mooi gelegen iets buiten Arba Minch. s’Avonds
diner buffet in het hotel, erg goed. Wederom op tijd gaan slapen.

Dag-4 Arba Minch - Turmi

Vandaag was het kerstfeest in Ethiopié. We ontbeten weer om 06.30 u en vertrokken om
07.00 u richting Turmi. Eerst een korte stop bij bijenkorven in de bomen, daarna bij een
lokale vleesmarkt i.v.m. kerst. Vervolgens door naar Konso voor een koffiestop bij het hotel
waar we later in de week zullen overnachten. Toen verder naar Key afar voor de lunch (in de
buitenlucht). Na de lunch verder over zandwegen (wel de hele dag mooie landschappen)
naar Turmi. Onderweg moest nog even een lekke band van één van de Land Cruisers
verholpen worden. Om half vier kwamen we aan in Turmi waar we een uur lang de
wekelijkse markt bezocht hebben. Een heel bijzonder spektakel omdat hier mannen en
vrouwen van de diverse stammen uit de omgeving in de voor hen gebruikelijke uitdossing
hun wekelijkse inkopen komen doen. Na dit bezoek was het nog een klein stukje rijden naar
de Emerald Lodge waar we twee nachten zouden verblijven . s’Avonds goed gegeten bij het
hotel (met lokale wijn). Op tijd naar bed, want morgen vroeg weer op.

Dag-5 Turmi — Bezoek Omo Rate vallei

Om half zes ontbijt en om zes uur vertrek want we wilden onderweg naar de zuidelijke Omo
vallei een fotostop houden voor de zonsopgang. Rond acht uur kwamen we bij een
grenscontrole omdat je hier op korte afstand van de Kenyaanse grens bent. Na de controle
met bootjes (uitgeholde boomstammen) de rivier over naar het leefgebied van de Dassanech
stam. Hier een uitgebreid bezoek aan een nederzetting en een kijkje in het dagelijks leven
van deze mensen plus natuurlijk alle mogelijkheden om de bewoners te fotograferen (nadat
hiervoor een collectieve vergoeding met het stamhoofd was overeengekomen). Het bezoek
werd afgesloten met een mooie en leuke dans demonstratie, daarna weer met de boot naar
de overkant en terug met de Land Cruisers naar ons hotel in Turmi voor de lunch (pizza’s).
Om half twee vertrokken we weer voor een ingelast item in het programma. Er was nl. de
mogelijkheid om een bull-jumping festival van een Hamar stam bij te wonen in een plaatsje
ca. 20 km vanaf Dimieka. Om daar te komen kwam het begrip “Op avontuur met Djoser”
volledig tot zijn recht. Wegen met steile hellingen, stukken door droge rivierbeddingen en
tot slot nog een flink eind lopen over slechte paden. Tijdens dit festival moet een a.s.
bruidegom bewijzen dat hij een echte man is, door een aantal malen naakt over een rij
dwars geplaatste koeien te rennen, terwijl de vrouwen laten zien hoe sterk ze zijn door
regelmatig zweepslagen op hun rug te incasseren . Dit wordt vooraf gegaan door allerlei
feestelijke en rituele dansen en gebruiken. Heel bijzonder om als kleine groep toeristen bij te
wonen, omdat men gewoon zijn gang gaat zonder zich aan ons te storen. Omstreeks kwart
over zes was het afgelopen, zodat wij rond kwart over acht weer terug waren bij het resort
(een deel van de groep is eerder vertrokken om nog bij licht terug te rijden i.v.m. de



veiligheid). Rond half negen diner buffet in het resort, daarna vermoeid maar voldaan weer
naar bed.

Dag-6 Turmi - Jinka

Om half acht ontbeten, half negen vertrek richting Jinka. Onderweg eerst een fotostop bij
kamelen, ook nog een stukje gewandeld omdat er weer een lekke band vervangen moest
worden van één van de Land Cruisers. Daarna nog twee keer gestopt om foto’s te maken van
beschilderde jongens van de Kara stam. Rond het middaguur kwamen we aan bij ons Obit
Lodge hotel. Na het inchecken naar restaurant Besha Gojo voor een prima lunch. Na de
lunch reden we naar een dorpje niet ver buiten Jinka van de Ara stam waar we o.a.
demonstraties smeden, vlechten, koken en alcohol stoken te zien kregen. Ook ontdekten we
dat de kinderen heel blij waren met toiletpapier want daar konden ze hun neus in snuiten.
Verder ontstond er enige chaos bij het vertrek van onze Land Cruisers omdat er te weinig
was om uit te delen aan teveel kinderen (zo staan er vier, en zo staan er twintig). Na dit
bezoek reden we naar een klein museum met informatie en een film over de verschillende
stammen. Rond kwart voor zes verlieten we het museum. Enkelen reden terug, maar de
meesten gaven er de voorkeur aan om terug te wandelen (ca 3 km). s’Avonds lekker gegeten
bij de lodge.

Dag-7 Jinka — Bezoek Mago National Park

Om zeven uur ontbeten, om acht uur vertrokken we. Met de Land Cruisers ca 2 uur gereden
door een mooi gebied, het Mago National Park. Toen kwamen we aan bij de Mursi stam,
bekend van de schotels in hun onderlip of oorlellen. De Mursi bevolking bestaat uit 9
stammen met elk hun eigen locatie, hoewel het in principe nomaden zijn. Wij bezochten met
een gids locatie Bardoli. Hier konden we weer uitgebreid kennis maken met het dagelijks
leven van de stam, en natuurlijk de nodige bijzondere foto’s maken. Het bezoek aan zo’n
stam blijft toch steeds een bijzondere ervaring. Na dit bezoek weer terug naar Jinka, waar
we geluncht hebben bij hetzelfde restaurant als gisteren (Besha Gojo). Na de lunch heeft de
groep zich opgesplitst. Een deel ging naar Key afer voor een bezoek aan de markt. Enkele
anderen gingen naar het museum dat wij gisteren bezocht hadden, en een deel ging terug
naar het hotel, om van daaruit Jinka te verkennen. Wij hebben dat laatste gedaan en een
leuke wandeling door het centrum gemaakt, waardoor je het dagelijks leven in de stad een
beetje leert kennen. s’Avonds in ons hotel gegeten.

Dag-8 Jinka - Konso

Half zeven ontbijt, half acht vertrek. Circa drie uur rijden met enkele fotostops tot aan de
koffiestop bij Keyto Lodge (totaal 128 km), door een mooi landschap. Na de koffiestop nog
één uur rijden vanaf Keyto naar de Arbore stam. Hier eerst weer een rondleiding daarna vrij
om foto’s te nemen. Met name de dames van deze stam zijn kleurrijk versierd met kettingen
en armbanden. Het was wel behoorlijk warm (38 graden), maar toch weer leuk om een
andere bijzondere stam te bezoeken. Na dit bezoek terug naar Keyto Lodge voor de lunch.



Na de lunch was het nog twee en half uur rijden naar onze Konso Kerebata Lodge in Konso,
waarbij we onderweg nog fotostops maakten voor o.a. het uitzicht over de Omo vallei en op
de landbouw terrassen rond Konso. s’Avonds gegeten bij het hotel.

Dag-9 Konso — Arba Minch — Boottocht Lake Chamo

Om zeven uur ontbijt, acht uur vertrek. Eerst even in Konso de lokale gids opgehaald, daarna
een half uur rijden naar de Gamole vestiging van een Konso stam. Deze nederzettingen
hebben een zeer rijke historie met o0.a. verdedigingsmuren, smalle wegen, dorpsdeelraad-
huizen en -pleinen en speciaal ingerichte woonerven. Vandaar dat ze ook op de
Werelderfgoed lijst van Unesco staan. Heel interessant om te zien en om alle verhalen
hierover te horen. Om elf uur vertrokken we voor een rit van twee en half uur naar Arba
Minch, met enkele fotostops onderweg. In Arba Minch kregen we de sleutels van onze
lodges (wederom bij Emerald) en was er gelegenheid om te zwemmen en te lunchen. Om
half vier vertrokken we naar Lake Chamo dat deel uitmaakt van het Nechisar National Park.
Na een korte rit van ongeveer 20 minuten kwamen we aan bij het meer. Hier gingen we met
twee overkapte boten (9 personen elk) een boottocht maken over het meer. Dit was in alle
opzichten een fantastische tocht. Het was heerlijk weer, de omgeving was mooi en we
hebben veel bijzondere watervogels gezien zoals bijv. visarenden en pelikanen, maar vooral
de groep (nijl)krokodillen die we van dichtbij konden bekijken en de diverse nijlpaarden die
we onderweg tegen kwamen maakten het succes compleet. Na twee en half uur op het
water, weer terug met de Land Cruisers naar het (heel goede en mooi gelegen) Emerald
Hotel. s’Avonds diner buffet bij het hotel.

Dag-10 Arba Minch — Dorze -Yirga Alem

Om half zeven ontbijt, half acht vertrek. Ongeveer een uur rijden naar de Dorze stam, deze
stam staat bekend om hun hutten in de vorm van een olifant. Weer uitleg gekregen over het
dagelijks leven van de stam en wat huizen bezichtigt. Ook nog een wandeling gemaakt langs
enkele uitzichtpunten. Het bezoek werd afgesloten met koffie en de lokale alcohol. Na dit
bezoek weer terug naar Arba Minch en van daar over een goede weg 2 uur rijden naar ons
lunchadres hotel Abebe Zeleke in Sodo, waar we heerlijk in de tuin geluncht hebben. Na de
lunch was het nog ongeveer twee en half uur rijden naar onze mooie lodges op een
voormalige koffieplantage in Yirga Alem (Aregash Lodge). Wij kwamen hier rond kwart over
vijf aan en begonnen vrij snel na het inchecken aan een koffieceremonie met heerlijke koffie
en met als attractie een bezoek van een hyena aan de rand van het bos. s’Avonds prima
diner buffet bij het restaurant op het complex.

Dag-11 Yirga Alem — Balegebergte

Om zeven uur ontbijt, acht uur vertrokken we. Vandaag een lange reisdag van Yirga Alem
naar Goba in het Balegebergte. Eerst reden we door Awassa (de 3¢ stad van Ethiopié) daarna
kwamen we eerst door een mooi afwisselend heuvellandschap en ook door een deel van
Bale Mountains National Park waar we o.a. herten en wilde zwijnen zagen. Toen langzaam



maar zeker steeds hoger de bergen in via een mooie route tot aan ons hotel Wabi Shebelle
(tot nu toe het minste hotel van de reis) in Goba, gelegen op ca. 2600 m. We kwamen hier
om half drie aan, zodat we al met al zes en half uur onderweg waren. Snel geluncht, want
om half vier vertrokken we voor een wandeling over het Sanetti Plateau (3978m). Dit schijnt
de hoogst gelegen hoogvlakte van Afrika te zijn en we hebben hier o.a. de Ethiopische wolf
gezien. Om half zeven weer terug bij het hotel, waar we ook s’avonds hebben gegeten.

Dag-12 Dinsho — Addis Abeba

Om zes uur ontbijt, zeven uur vertrek. Ongeveer een uur rijden naar het Bale Mountains
National Park nabij Dinsho, waar we een mooie wandeling door het park gemaakt hebben
van ruim een uur en veel herten en zwijnen van dichtbij hebben gezien. Na de wandeling
was het twee uur rijden tot de koffiestop (rond half twaalf) bij Motel Bale in Dodolla.
Vervolgens weer twee en half uur rijden naar ons lunchadres een hotel in Asela. Goed eten
maar enorme porties. Om kwart over drie vertrokken we voor het laatste stuk van 128 km
naar Addis Abeba. We konden goed opschieten, zeker het stuk van Adama tot Addis over
een moderne snelweg die pas een jaar in gebruik is en is aangelegd door Chinezen (een
enorm contrast met de wegen in het zuiden). Om kwart over zes kwamen we in het half
duister aan bij de buitenwijken van Addis Abeba en moesten toen in de spits nog en flink
stuk door de stad rijden. Dit ging gepaard met files, het recht van de sterkste bij invoegen, en
aan alle kanten passeren om maar op te schieten, kortom een enorme verkeerschaos. We
waren dan ook blij toe we om zeven uur bij ons Ghion Hotel (van de eerste dag) aankwamen.
Hier afscheid genomen van de chauffeurs van de Land Cruisers. s’Avonds in het hotel wat
gegeten.

Dag-13 Addis Abeba — Debre Libanos — Debre Markos

Om zes uur ontbijt, zeven uur vertrek. Vandaag zou onze laatste lange reisdag zijn (van nu af
aan met de bus). Eerst een paar uur gereden naar Debre Libanos; vlak voor we hier waren
nog even een koffiestop. In Debre Libanos de kerk en het museum bezocht. De kerk maakt
deel uit van een kloostercomplex gewijd aan Tekle Haymanot en stamt oorspronkelijk uit de
13¢ eeuw. De huidige koepel is echter uit 1961. Zowel in de kerk als in het museum waren
interessante dingen te zien. Na dit bezoek terug naar het koffieadres voor de lunch. Nadat
we geluncht hadden, een klein stukje rijden naar de “Portugese Brug”. Mooi gelegen, en hier
ook nog een stukje gewandeld. Na deze stop begon om kwart voor drie het laatste deel van
onze reis voor vandaag richting Debre Markos. Mooie route door de bergen (slechte wegen)
met een stuk goede weg vanaf Dejen, een stop bij de bruggen over de Blauwe Nijl, en een
stop om te tanken (wat pas bij het derde pompstation lukte omdat de eerste twee geen
diesel hadden i.v.m. conflicten in Soedan). Een heel lange rit want we kwamen pas om kwart
voor acht (dus weer in het donker) aan bij ons hotel Abema in Debre Markos. Na het
inchecken meteen gegeten in het hotel.



Dag-14 Debre Markos — Bahir Dar

Om zeven uur ontbijt, acht uur vertrek met de bus richting Bahir Dar. Op weg naar de
koffiestop nog een wandeling gemaakt langs de weg door een dorpje dichtbij Jina. Koffiestop
bij een leuk lokaal restaurantje iets voor het plaatsje Burie. Heerlijke koffie inclusief koffie
seremonie. Na de koffie was het nog twee en half uur rijden naar Bahir Dar (inclusief twee
fotostops voor ploegen en dorsen). Om twee uur kwamen wij aan bij hotel Tana gelegen aan
het meer. Hier konden we meteen aan de lunch. Om drie uur begon de excursie naar de
watervallen van de Blauwe Nijl; één van de belangrijkste toeristische attracties van Ethiopié.
Acht mensen gingen mee, de overige tien wilden liever wat uitrusten in de mooie tuin bij het
hotel. Eerst anderhalf uur rijden naar de entree van het gebied van de watervallen. Toen te
voet een stuk klimmen door een mooi landschap naar een punt met mooi uitzicht van boven
op de watervallen. Vandaar afgedaald en via een hangbrug verder naar beneden, tot we
onderaan de watervallen uitkwamen. Hier natuurlijk de nodige foto’s gemaakt. Toen via een
mooi vlak pad naar de rivier, waar we met een bootje werden teruggebracht naar de bus.
Om kwart over zeven weer terug bij het hotel waar we s’avonds gegeten hebben.

Dag-15 Bahir Dar — Lake Tana - Gondor

Om zeven uur ontbeten, acht uur vertrek. Voor de ochtend stond een boottocht over Lake
Tana op het programma. Eerst voeren we een stukje naar de monding van de Blauwe Nijl
waar we weer nijlpaarden en pelikanen gezien hebben. Toen voeren we naar een
schiereiland in het meer waar we achtereenvolgens het Bete Mariam klooster en het Ura
Kidanemihret klooster bezochten. Beide kloosters hebben hun oorsprong in de 13¢ eeuw,
bewaren een bijzonder religieus object en zijn prachtig gedecoreerd op linnen doeken die
langs de wanden zijn gespannen. Na de bezoeken nog koffie gedronken en daarna weer met
de boot terug naar ons hotel voor de lunch. Om kwart over twee op weg naar Gondor. Al vrij
snel kwamen we door een plaatsje waar een ceremonie plaatsvond ter voorbereiding op het
Timkat festival. Dit zou zich onderweg nog twee keer herhalen bij de plaatsen Emfriez en
Maksegnit. Met ook nog enkele fotostops kwamen we om kwart over zeven aan bij ons
mooie resort Mintiwab Lodge iets buiten Gondor. s’Avonds gegeten in het hotel en vroeg
naar bed.

Dag-16 Gondor — Timkat festival — Debark

Om 03.20 u (!) op weg naar Gondor. We werden afgezet bij het Fasiladas Bad waar het
Timkat festival wordt gevierd. We hadden een mooie tribuneplaats maar moesten tot kwart
voor zeven wachten voordat de ceremonie begon. Het betreft de viering van de doop van
Christus, en nadat het water in het bassin van het kasteel is gezegend (rond half negen), mag
iedereen het water inspringen en zichzelf op die wijze zegenen. Op het hoogtepunt van het
festival zijn er 50.000 mensen op het terrein aanwezig! Indrukwekkend en spectaculair om
bij aanwezig te zijn. Na afloop eerst dringen door de menigte, daarna terug naar het resort
voor het ontbijt (10.00 u). Om elf uur begonnen we aan een rondleiding door de stad. We



reden eerst naar de Royal Enclosure waar we een aantal koninklijke paleizen (vanaf 1635 —
ca. 1780) hebben bezocht. Veel bouwstijlen met Spaanse of Portugese invloed. Na dit
bezoek gingen we lunchen bij de Three Sisters een restaurant dat hoog staat aangeschreven
in de Lonely Planet. Na de lunch nog een kort bezoek gebracht aan de Debre Berkan Selassie
kerk uit de 17¢ eeuw. Ook hier weer mooie beschilderde linnen doeken aan de wanden. Om
kwart voor vier vertrek richting Debark, waar we om kwart over zes aankwamen bij ons
hotel Sona. s‘Avonds buffet bij het hotel, en op tijd naar bed na een lange dag.

Dag-17 Debark — wandeling Simiengebergte

Kwart voor acht ontbijt, half negen vertrek. Vandaag gingen we naar het Simiengebergte.
Eerst tickets gekocht en de gidsen opgehaald. Toen ruim een half uur rijden naar de ingang
van het Simien National Park. Vanaf deze ingang was het nog een klein stukje rijden naar het
Simien Lodge Hotel, het startpunt van onze wandeling door het gebergte. Het was een heel
mooie wandeling van in totaal 12 km, met prachtige uitzichten en heerlijk weer, die eindigde
bij het uitzichtpunt c.q. camping Sankaber op 3250 m, waarbij degenen die de afstand te ver
vonden onderweg door de bus konden worden opgehaald. Op deze wijze vond iedereen het
een topdag. Op de terugweg nog uitgebreid gestopt bij de gelada ‘s. Dit zijn een soort
bavianen die niet bang zijn voor mensen en uitsluitend gras eten. Erg leuk want je kunt vlak
bij ze blijven zitten. Rond zes uur waren we terug bij het hotel, waar we op het terras een
drankje van Djoser aangeboden kregen (ook erg leuk). Om zeven uur dinerbuffet, daarna
vermoeid maar voldaan naar de kamers.

Dag-18 Debark - Axum

Half zeven ontbijt, half acht vertrek. Vandaag moesten we ongeveer 220 km rijden naar
Axum. Het begon meteen goed want iets buiten Debark kwamen we op een door de
Italianen aangelegde onverharde bergweg, die ook gebruikt is voor het programma de
“Gevaarlijkste Wegen van de Wereld”. Je gaat langs steile afgronden maar wel met prachtige
uitzichten. Later wordt de weg beter, maar het blijft klimmen en dalen, nog steeds door een
mooi landschap. Om elf uur koffiestop in Adi Arkai, hier ook nog even rondgelopen. Op onze
verdere route kamen we nog langs een kamp met vliuchtelingen uit Eritrea, zeer schrijnend;
en maakten we nog een fotostop bij een prachtige baobab boom. Om ongeveer twee uur
hadden we een tamelijk luxe lunch bij het Africa hotel in Shire. Hiervandaan was het nog
anderhalf uur rijden naar ons beste hotel tot nu toe, Hotel Consular in Axum. Aan het eind
van de middag even naar het centrum van Axum gelopen. s’Avonds in het hotel gegeten. Erg
lekker.

Dag-19 Axum

Om kwart voor acht ontbeten. Om negen uur vertrek voor een bezoek aan de hoogtepunten
van Axum samen met een lokale gids. Eerst naar het noordelijk Stalae Park, waar diverse
obelixen te bewonderen zijn die dienden als markering van graftombes uit de tijd dat Axum
de hoofdstad was van een koninkrijk. Aansluitend een klein archeologisch museum bezocht.



Toen een klein stukje gereden naar de baden van de koningin van Sheba, de Enzana
inscriptions en de graftombe van koning Kaleb en zijn zoon. Tenslotte nog naar de ruines van
het paleis van de koningin van Sheba. De rondleiding werd afgesloten met een Ethiopische
lunch in het woonhuis van de lokale gids. Erg leuk. s’"Middags ter vrije besteding. Wij zijn nog
even langs de kerk van Lady Mary of Zion geweest en de nieuwe obelix. s‘Avonds om half
acht afscheidsdiner van onze chauffeur Messi. Dit was niet alleen een prima chauffeur, maar
hij was tijdens de stops ook altijd heel goed voor de lokale bevolking en de kinderen.

Dag-20 Axum — binnenlandse vlucht naar Lalibela

Om kwart voor acht ontbeten, negen uur vertrek naar het vliegveld. Ongeveer een kwartier
rijden. Inchecken ging soepel, want wij waren de enige vlucht van de ochtend. Wij
vertrokken om half één (twintig minuten te laat) voor een vlucht van 45 min naar Lalibela,
met een Bombardier Q400. Om kwart over twee konden we inchecken bij Hotel Lal.
s’Middags eerst geluncht bij het hotel. Na de lunch door het centrum van Lalibela gewandeld
en nog wat inkopen gedaan. s’Avonds gegeten bij het hotel (was redelijk).

Dag-21 Lalibela

Om kwart voor acht ontbeten (erg druk), half negen vertrek. Vandaag excursie naar de
ondergrondse rots kerken van Lalibela. Eerst liepen we naar de ticketoffice van het terrein
van de kerken (toegang USD 50,- p.p.). Toen naar de eerste en grootste rots kerk Bete
Medhanie Alem (herbergt het Lalibela kruis). Vrijwel alle kerken konden we zowel van buiten
als van binnen bekijken; dat gaat wel gepaard met veel klimmen en dalen en telkens
schoenen aan en uit. Zo bezochten we na de eerste kerk achtereenvolgens: Bete Maryam,
Bete Maskal, Bete Golgotha-Mikael, en de Tombs of Adam. Al deze kerken zijn destijds hier
gebouwd om de pelgrims de gevaarlijke tocht naar Palestina te besparen. Rond het
middaguur geluncht op een terras in de buurt. Na de lunch onze tocht vervolgt met een
bezoek aan Bete Oeddus Mercore en Bete Gabriel en Rafael (vermoedelijk het oude
koninklijk paleis), toen naar Bete Abba Libanos, dat we alleen konden bereiken via een
wandeling door een lange smalle donkere tunnel. Tenslotte gingen we naar één van de
meest markante punten van Ethiopié, de Bete Giorgis. Allemaal heel bijzonder om te zien,
maar er komen wel erg veel toeristen tegelijk, en alle “studenten” die iets van je willen zijn
ook vervelend. s’Avonds gegeten bij restaurant Kana om de hoek van het hotel. Prima eten
en goede prijs/kwaliteit verhouding.

Dag-22 Lalibela

Om zeven uur ontbijt, acht uur vertrek, voor de excursie naar de Yimrihane Kiristos
kloosterkerk. Deze ligt op ca anderhalf uur rijden van Lalibela door een mooi landschap.
Daarna is het nog een flinke klim te voet om bij de kerk uit de 13¢ eeuw te komen. Mooi
gelegen in een grot, en ook apart van bouwstijl. Bijzonder aan deze kerk is ook dat er een
enorme stapel skeletten achter in de grot liggen. Dit zou de doden dichter bij de hemel
brengen. Na dit bezoek een koffiestop in een dorpje dicht bij de kloosterkerk, en hier nog



een stukje gewandeld. Daarna met de bus terug naar het hotel. Een aantal mensen stapten
onderweg uit bij restaurant Ben Abeba prachtig gelegen boven op een heuvel. Wij zijn
teruggegaan naar het hotel en hebben nog geluncht bij restaurant Kana. s"Middags nog wat
door Lalibela gewandeld, en om 16.30 u kwam er een processie langs ons hotel. s’"Avonds
afscheidsdiner bij het hotel in de vorm van een barbecue, tevens hebben we onze
uitstekende reisbegeleider Geert-Jan in het zonnetje gezet.

Dag-23 Lalibela-Addis Abeba

Om acht uur ontbijt, half elf vertrek met de bus naar het vliegveld. Eerst nog wat foto’s
genomen van het Giorgis festival in de buurt van het hotel (dit festival was trouwens de hele
nacht luid en duidelijk doorgegaan!). Om kwart over elf kwamen we aan op het vliegveld van
Lalibela. Inchecken etc. ging wederom vlot alleen vertrokken we dit keer tien minuten te
vroeg (12.00 u) voor een vilucht van 45 min naar Addis Abeba (wederom met een
Bombardier). Hier stond onze chauffeur Messi weer klaar, dus dat was een leuk weerzien.
Om kwart voor drie bij ons hotel Ghion, waar we enkele kamers tot onze beschikking hadden
voor bagage, omkleden etc. s’"Middags nog een stukje Addis ingelopen. Naar het Red Terror
Martyrs Memorial Museum, klein maar indrukwekkend, daarna wat gedronken en later
gegeten bij Le Beaumont restaurant. Rond zes uur weer terug bij het hotel, omgekleed en
wat gedronken. Om negen uur gingen we naar het vliegveld. Vanwege de enorme drukte
verliepen de security check, de paspoortcontrole en het inchecken allemaal uiterst
moeizaam.

Dag-24 Addis Abeba — Brussel -naar huis

Uiteindelijk vertrokken we om 01.05 u precies op tijd (wederom met een Dreamliner van
Ethiopian Airlines). Na een vlucht van zes uur en 15 min kwamen we rond kwart over zes
lokale tijd na een harde landing op Zaventem aan. Om 07.11 met de trein samen met een
aantal reisgenoten richting Rotterdam Centraal, inclusief overstap om 09.40 u op Schiphol,
rond 10.00 u weer thuis. Hiermee kwam weer een eind aan een mooie, indrukwekkende en
bijzondere reis.

Enkele opmerkingen

Tijdens deze rondreis zie je een aantal unieke dingen die je alleen in Ethiopié tegen zult
komen. Hoogte punten zijn o.a. het Timkat festival in Gondor, het Simiengebergte, enkele
stammen in het zuiden en de rotskerken van Lalibela.

Het is een zware reis. Lange reisafstanden (in totaal meer dan 4000 km) over slechte wegen,
eenzijdige ontbijten en overige maaltijden, af en toe wat ongemakken in de hotels en je ziet
heel veel armoede onderweg. Dus een reis die eigenlijk alleen geschikt is voor ervaren
reizigers.

Gedurende onze reis in januari was het weer perfect. Elke dag onbewolkt, in het zuiden
boven de 30 graden, in het noorden tussen de 25 en de dertig graden (mede i.v.m. de
hoogte).



Omdat het een erg arm land is, kun je de mensen (volwassenen en kinderen) erg blij maken
met T-shirts of overhemden/blouses; maar eigenlijk kunnen ze alles gebruiken.



